
SUSA – Door moedig optreden van 
Koningin Ester is in de Perzische 
hoofdstad een plan verijdeld om 
de gehele Joodse bevolking van 
het rijk uit te roeien. Naar nu is 
gebleken is de koningin zelf Joods. 
Zij is opgestaan voor haar volk.  Alle 
Joden in het rijk mogen zich nu 
weer vrije Perzen weten. Zo niet de 
bedenker van het boosaardige plan: 
minister Haman.

Nieuw project over Ester
Tussen 12 april en 9 mei vraagt 
de Protestantse Gemeente van 
Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-
Rijndijk aandacht voor het bijbelboek 
Ester. Het verhaal van Ester gaat over 
hardnekkige vooroordelen tegen 
vreemdelingen. 

In dit geval: de Joodse 
inwoners van het Perzische 
Rijk vier eeuwen voor 
Christus.

Vreemdelingenhaat
Helaas bestaat het nog 
steeds: vreemdelingenhaat. 
In complottheorieën zijn 
Joden soms opnieuw de 
zondebok. De Protestantse 
Gemeente kiest er bewust 
voor om het Ester-project te 

laten plaatsvinden in de periode rond 
4 en 5 mei.

Activiteiten voor jong en oud
Het verhaal van Ester staat centraal 
in drie kerkdiensten. In de dienst 
op zondag 7 mei klinken liederen 
uit de musical Ester. En er is een 
thema-avond over ‘Jodendom en 
antisemitisme in Nederland’. Voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd 
presenteren we een gloednieuwe 
voorstelling over Ester.  
Het project sluiten we af op 9 mei 
met een feestelijke avond met 
klezmermuziek en Joodse hapjes. 

Verderop in De Vrije Pers vindt u het 
volledige programma van het  
Ester-project.

KONINGIN ESTER GRIJPT IN        MINISTER HAMAN GEARRESTEERD

Antisemitisch complot verijdeld



ESTER-LEESROOSTER

Lees tussen 17 april en 8 mei  
op de doordeweekse dagen 

steeds een stukje van het  
verhaal van Ester.

Of beluister het hele verhaal op 
www.pknkoudekerk.nl

maandag 17 april Ester 1:1-11
dinsdag 18 april Ester 1:12-22
woensdag 19 april Ester 2:1-11
donderdag 20 april Ester 2:12-23
vrijdag 21 april Ester 3:1-15

maandag 24 april Ester 4:1-9
dinsdag 25 april Ester 4:10-17
woensdag 26 april Ester 5:1-8
donderdag 27 april Ester 5:9-14
vrijdag 28 april Ester 6:1-14

maandag 1 mei Ester 7:1-10
dinsdag 2 mei Ester 8:1-10
woensdag 3 mei Ester 8:11-17
donderdag 4 mei Ester 9:1-17
vrijdag 5 mei Ester 9:18-32

maandag 8 mei Ester 10:1-3

De naam Ester betekent: STER

Kerkdiensten zijn 
ook te beluisteren 

via de app 
‘Kerkdienstgemist’. 
Te downloaden in 

uw app-store.



HET PROGRAMMA

woensdag 12 april 
Thema-avond ‘Ester, Jodendom & antisemitisme’.

Avond over het verhaal van Ester en antisemitisme en 
vreemdelingenhaat in 2023

om 20.00 uur Onder Dak, Dorpsstraat 55

zondag 16 april
Kerkdienst over ‘Antisemitisch complot’

om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15

woensdag 19 april
Matthijs Vlaardingerbroek speelt twee keer zijn 

interactieve kindervoorstelling ‘Jij telt mee!’ over Ester
om 9.30 en om 11.00 uur op CBS De Rank

zondag 23 april
Kerkdienst over ‘Ester staat op’

om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15

dinsdag 2 mei
Het scratchkoor oefent de thuis geleerde liederen uit 

de musical ‘Esther’ voor de laatste kerkdienst van het project
om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15

zondag 7 mei
Kerkdienst over ‘Complot verijdeld’

met Ester-liederen door het scratchkoor
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15

dinsdag 9 mei
Feestelijke poerim-avond

Slotavond met klezmermuziek, een quiz en Joodse hapjes
om 20.00 uur in Onder Dak, Dorpsstraat 55



Scratch-dienst
‘Complot verijdeld’ 
dat wordt het 
thema van de 
laatste Ester-dienst 
op zondag 7 mei. 
Gelukkig loopt het 
in de dagen van 
Ester goed af voor 
het Joodse volk. In 

later tijden, zoals de jaren 1940-1945, 
niet. Laten wij blijven waken tegen 
antisemitisme en vreemdelingenhaat.
In de dienst zingt een scratchkoor 
liederen uit de musical Ester.

Jij telt mee!
Wij zijn heel blij 
dat het is gelukt 
om deze nieuwe 
voorstelling naar 
Koudekerk a/d Rijn 
te halen.  
‘Jij telt mee!’ is de nieuwste 
productie van creatieveling Matthijs 
Vlaardingerbroek. Samen met zijn 
vriend pop Henkie en met nieuwe 
goocheltrucs brengt hij op De Rank 
het verhaal van Ester tot leven.

Poerim
Muzikanten van klezmerband Nigun 
gaan voor ons spelen. Er is een Ester-
quiz. We worden getrakteerd op 
Hamansoren en andere lekkernijen. 
En er is een kraam met producten 
uit Israël. Het Joodse volk viert de 
verijdeling van het antisemitische 
complot van Haman nog elk jaar op 
het Poerimfeest.

Wij gaan dit feest niet kopiëren. Maar 
we gaan er op 9 mei om 20.00 uur in 
Onder Dak wel een feestelijke avond 
van maken! 

Thema-avond
N.a.v. een interview willen we in 
gesprek gaan om er achter te komen 
wat het betekent om vandaag de 
dag Jood te zijn in een vreemd land. 
Antisemitisme is nog steeds actueel. 
Waar komt dat vandaan en wat 
kunnen we er tegen doen? Van harte 
welkom op 12 april in Onder Dak!


